
Liefde tot God 

fragment uit een preek van G.M., vertaald uit de Gospel Standard 

 

LIEFDE is een ander, meest gezegend kenmerk van het geloof. Hij die liefheeft, is uit God. 

Liefde tot God bewijst zich op verscheidene wijzen: 

 

 In het bewonderen van de verdraagzaamheid van God ten aanzien van een zondaar. 

 In het bewonderen van het plan der verlossing, zijnde zo  gepast voor het geval van een zondaar. 

 In het bewonderen van het werk Gods in anderen. 

 In een begeerte om God lief te hebben boven ieder ander voorwerp. 

 In het aanbidden van de liefde Gods, bijzonderlijk in de gift van Zijn Zoon, in de openbaring 

van Zichzelf, zijnde zowel gewillig als bekwaam om een zondaar te zaligen. 

 

Dit alles en veel meer bewijst de gelovige een kind Gods te zijn, hoewel hij zich op dit ogenblik 

misschien niet als een zodanige kan beschouwen. 

 

 

 


